


VOLKSHUIS

In 1897 leek het socialisme van de Sociaal-Democratische _Arbeiderspartij in Maastricht verslagen echter een
klein groepje getrouwen hield vol. Door tegenwerking waren zij jarenlang niet in staat een behoorlijke zaal te
huren voor hun bijeenkomsten.. Met behulp van bemiddelde partijgenoten kon uiteindelijk het pand
Bogaardenstraat 27 worden aangekocht en ingericht als verenigingslokaal. Dit’Volkshuis ‘werd op 5 augustus
1900 geopend en bevatte naast vergaderruimten en repetitielokalen voor de harmonie Ster der Toekomst en
de toneelclub Kunst en propaganda, ook een co-operatieve winkel. Het Volkshuis werd later uitgebreid met
een beheerderswoning, een bakkerij en een cafe. Vanuit de Bogaardenstraat hebben de Maastrichtse
socialisten jarenlang gewerkt aan de herleving van hun beweging. Toen de Maastrichtse socialisten aan een
nieuwe opmars begonnen, kon het katholieke kamp niet langer volstaan met dreigementen en
tegenwerking..Eindelijk was men bereid iets te doen aan de vele maatschappelijke misstanden, maar dan wel
voor eigen ‘parochie’ en onder leiding van de bisschop. Het Volkshuis bleef tot 1958 in gebruik. In 1960 werd
het complex verkocht, waarvan het ten prooi viel aan verval. In 1983 werden de leegstaande gebouwen
gekocht door de wonincorporatie ‘Beter Wonen”. Deze van oorsprong socialistische vereniging was haar
geschiedenis in 1915 in het Volkshuis begonnen. Na gedeeltelijke sloop toverde Beter Wonen het voormalige
Volkshuiscomplex om tot eenentwintig woningen. Alleen de voorgevel uit 1916 en een ingemetselde plaquette
naar ontwerp van kunstenaar Jack Poell(onthuld op 12 december 1986) roepen nog herinneringen op aan het
voormalig socialistisch hoofdkwatrtier .

De plaquette verbeeld de twee tegenover elkaar staande groepen: katholieken-socialisten (blauw versus rood)












