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Euver Math Niël en vaan vreuger

Mathieu Niël heeft in het midden van de vorige eeuw zijn stempel gedrukt op de amusementsmuziek 
in Limburg. Als pianist, componist, arrangeur en orkestleider was hij voor vele kenners 
toonaangevend.

Hij was verknocht aan het leven in zijn geboortestad Maastricht. Hij had niet alleen interesse in muziek 
van klassiek tot jazz, maar ook andere kunsten boeiden hem. Zo had Mathieu Niël vriendschappelijke 
omgang met verschillende Maastrichtse schilders uit die tijd. Stille getuigen zijn daarvan veertigtal 
 schilderijen van o.a. Charles Vos, Harry Lips, Giel Serpenti, Huub Levigne, Jos Postmes, Aad de Haas 
etc..

In zijn hondertste geboortejaar trachten wij Mathieu Niël op gepaste wijze in herinnering te brengen, 
om te beginnen met een expositie in 6211 Kunstkwartier aan de Grote Gracht Maastricht - vanaf 8 
november, officiële opening, tot en met 3 december 2009


Een expostie in verschillende blokken:


Schilderijen expo

CD presentatie's

Presentatie  Mestreechter leedsje












